
Ochtendgebed 

 

Ik heb niet leren lopen 

om vandaag te knielen. 

Ik heb niet leren spreken 

om vandaag te zwijgen. 

Ik heb niet leren zien 

om vandaag weg te kijken. 

Ik heb niet zoveel leed ervaren 

om nu in onwetendheid te volharden. 

Ik heb de pijn niet leren kennen 

om er vandaag aan onderdoor te gaan. 

Ik heb niet geleerd wat soevereiniteit betekent om me vandaag als slaaf te laten behandelen. 

Ik heb niet zo gestreden om mezelf te kunnen zijn om me nu aan de groep te conformeren. 

Ik ben niet op deze aarde geworpen om het voorgeprogrammeerde leven te leiden, maar om 

betekenis te creëren. 

Ik zal daarom 

In liefde hier blijven. 

Mijn licht verspreiden. 

De vrede belichamen. 

Aan de heling bijdragen. 

De verandering overbrengen. 

Mijn intuïtie vertrouwen. 

En in vrije wil leven. 

Mijn hart blijft daarbij 

steeds open, zo helpe mij God. 
 


